Voorzitter, ik zal een kort betoog houden want er zijn al te veel woorden
verspild en toch gebeurt er niets.

GAZA,

Een veelzeggend woord een gebied, waar je niet omheen kan.

Toch, een groot deel van de westerse wereld gaat er met een grote boog
omheen. Wegkijkend, maar als ze er mee worden geconfronteerd nemen ze
een schijnheilige verbouwereerde houding aan. Ook onze regering maakt zich
daaraan schuldig.

Een volk dat een Holocaust heeft doorleeft, nu aangestuurd door een
ultrarechtse regering die een regime (en ik noem dit woord bewust) is
geworden die elke democratische legaliteit volledig is kwijtgeraakt. Dit regime
dat vanwege het eigenbelang, een oorlog voert en uit is op de vernietiging van
een ander volk, pleegt daarmee genocide.

Ziekenhuizen, scholen, levens van mensen en vooral kinderen, worden
verwoest. Honger, het ontzeggen van water, medicijnen en andere eerste
levensbehoefte worden als wapen inzet. GENOCIDE DUS !

Mensen zijn continu op de vlucht voor het geweld.

Het gaat dit regime niet langer om hun gijzelaars vrij te krijgen maar hun eigen
positie voorop te stellen om te voorkomen dat ze vervolgd worden.

Dit regime verraadt haar eigen volk en gelukkig groeit de weerstand tegen
Nethanyahu en zijn volgers.

Ook de mensen in Gaza verzetten zich in toenemende mate tegen Hamas, zelfs
als zij worden geintimideerd en bedreigd.

KORTOM,

De oorzaak van dit alles doet er niet langer toe vanwege het
buitenproportionele geweld. De mensen in Gaza zijn vernederd en vooral erg
moe. Het zijn altijd de gewone mensen die het slachtoffer zijn van conflicten en
oorlog dus, hoelang moet dit nog duren?

We moeten dit stoppen en de wereld kan niet langer wegkijken.

KOM IN ACTIE !,




Voorzitter, ik stel voor om beide moties door te zetten naar de VNG en alle
gemeenten in Nederland om onze regering te overtuigen dat we de slappe
houding niet langer pikken.



